
19 in 68 (t + m:gerard van maasakkers) 
 
Tomos van de hand gedaon 
ik had ‘n tweedehandse eend zien staon 
ik had geld geleend, ik was opgelicht, 
d’n bojem was mee karton gedicht 
mer ik wou vrij zijn 
en ik wou nog wel vrij zijn 
ik wou naor Amsterdam 
de Panorama had er foto’s van 
 
ik was 19 in 68, ik was19 in 68 
 
Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
Jan Janssen wint de Tour de France 
Nixon in Vietnam 
mer ik wou slapen op de Dam, 
en vrij zijn, mee iemand slapen en dan vrij zijn 
da kon alleen in Amsterdam,  
in Nuenen kwam daar weinig van 
 
ik was 19 in 68, ik was 19 in 68 
mager jongenslijf, waor kande hene, waor zalde blijven 
wie kande zeggen wa da ge wilt, ‘t liefste wilt 
bonkend jongenshart, wa ge ziet maakt oe zo verward 
mer ge vuult da ge leeft, in alles da ge leeft 
 
eerste mooien dag in mei, 
knechts werken op de kwekerij, 
bloezen uit, hemden uit, 
ene die ‘n liedje fluit 
ik weet nie waor ik kijken moet 
naor de zolder, want dan zie’k ‘t goed 
tussen de kerststal en de dozen 
stao ik op m’n tenen en kan ik vrij zijn 
stik alleen mer toch; vrij zijn 
Amsterdam is wijd van hier 
mee ‘t dakraom op ‘ne kier 
 
ik was 19 in 68, ik was 19 in 68 
mager jongenslijf, waor kande hene, waor zalde blijven 
wie kande zeggen wa da ge wilt, ‘t liefste wilt 
bonkend jongenshart, wa ge ziet maakt oe zo verward 
mer ge vuult da ge leeft, in alles da ge leeft 
ik was 19 in 68, ik was 19 in 68 
 
 
 


