
AS IK ZING VUR JOU  
 
Refrein: 
As ik zing vur jou, m’n liefke 
blijfde gij dan asteblieft bij mijn 
as we kleinder zijn of banger 
mergen en nog veul langer. 
 
As ik nie meer weg kan 
naor Zeeland of Turijn, 
naor Neerwetten of Manhattan, 
Stellenbosch vur wijn, 
haalde gij die dan vur mijn.                       
 
En as ik voetje vur voetje gao, 
‘ne meter of drie per uur, 
houde gij dan vur mijn 
handen aan ’t stuur, 
ook op de langen duur. 
 
(Refrein) 
 
En as ge mij moet voeieren,       
boterham mee jam 
en ik smeer ’t alle keren 
toch weer op m’n hemd, 
blijfde gij dan toch bij mijn. 
 
(Refrein) 
 
En as ik nie meer zingen kan         
scheepjes in de zee, 
zingde gij dan vur mijn 
liedjes die ons moeder dee, 
dan brom ik wel wa mee. 
 
 
(Refrein) 
 
 


