
CIS VERDONK 
(Gerard van Maasakkers) 
 
Ik zal oe 's wa gaon zinge, 
't is over Cis Verdonk 
ze woonde in 'n huiske achteraf en ze dronk teveul. 
Ze stonk tegen de wind in, en d'r heund die stonke mee 
maar Cis, die klaogde nooit; Cis die waar tevreje 
ze las nooit de krant, 
want aan leze ha ze 't land  
en de mensen zinnen aalt ; 
"d'r is mee Cisse wa aan de hand", 
en als Cis oe 'n snuupke gaf dachte bij oew eigen "bah,  
God weet, hoe lang da't in d’re smerige jas gezete ha". 
 
 
't Was op enen donderdag toen dee iemes z'n beklag 
bij de politie, want de heund die ginge zo tekeer dien dag, 
d'n opper maakte er werk van, en hij stuurde agent De Groot, 
die vond toen Cis Verdonk, ze waar al dage dood. 
't Kwam in de krant en de mense praotte schand; 
“Hoe kan zoiets toch gebeure,  
och wa'n wereld, och wa’n land”, 
en toen 't huis wier doorgezocht  
vonde ze tussen 't keukengerei 
zeventien rollekes pepermuntjes, 
netjes op 'n rij. 
 
 


