
DAOR IS DE ZON 
 
Refrein: 
Daor is de zon, we gaon ’n eindje lope 
daor is de zon, en alleman die fluit. 
Daor is de zon en zet de raom mer ope, 
de kachel kan wel uit.  
 
Ik moet gauw weer in den hof gaon werke, 't is al umgespaaid 
ik moet nog juintjes plante, want de wortelkes zijn al gezaaid. 
D'r kan onderhand ook wel 'n deken minder op m'n bed 
ik heb de winter in de kast gezet 
 
(Refrein) 
 
Kijk, de buurvrouw hangt d'r mantelpakskes buiten op d'n draad 
en de slipjas van Johanne, die-t-ie eigenlijk nooit meer draagt. 
Ginderwijd, da pluimke rook; da's nog wa vuil van 't vurrig jaor, 
nog efkes poetsen en we zijn weer klaor. 
 
(Refrein) 
 
En vanavond wil ik mee oe vrije tot de merel fluit 
en dan gaon we samen naor de wei, en we slaope buiten uit 
als ge wakker bent dan zet ik koffie en dan krijgde gij 
d'r uit d'n hof van mijn radijskes bij. 
 
(Refrein) 


