
Gij en ik (Gerard van Maasakkers) 
 
 
Zoals gij ligt te slapen in de schaduw 
En dalijk wakker wordt in de zon                
Alles heb ik opgeslagen 
Al vanaf de dag dat ‘t begon. 
‘t Was niet altijd even hendig  
‘t Ging niet altijd even goed 
Maar vanaf ‘t begin wist ik ’t  zeker 
‘t Komt goed, verlies maar nooit de moed 
 
Want gij en ik  
Wij bewaren al jaren d’n droom 
En ik weet, ik vergeet op d’n duur al m’n twijfels en schroom 
 
 
Zoals de tranen in jouw ogen 
Als jouw hand de mijne raakt 
We hoeven nie zoveel te zeggen 
Wij hebben alles meegemaakt 
Ooit was de stilte niet te harden 
En ooit joeg er bliksem dur de lucht 
Mer de jaren die verzachten 
Wij hoeven nie meer op de vlucht 
 
Want gij en ik 
Wij bewaren al jaren d’n droom 
En ik weet, ik vergeet op d’n duur al m’n twijfels en schroom 
 
 
Ooit valt er wel weer ‘ne stilte 
En ooit komt er zeker verdriet 
Maar wat er ook mag gebeuren 
Uit de weg gaan, doen we ‘t niet 
 
Want gij en ik 
Wij bewaren al jaren d’n droom 
En ik weet, ik vergeet op d’n duur al m’n twijfels en schroom 
 
 
 
 


