
Heimwee naor hier  
(Gerard van Maasakkers) 
 
’t Schip da vaart de haven uit, 
twee meiskes sms’en naor hun vriendjes aan de wal, 
’t Schip da vaart de haven uit, 
wij kijken naor mekaren en ineens bekruipt me ’t gevuul 
da dit straks vurbij is, 
da dit nie kan blijven 
en da’k ’t nou al mis 
 
Heimwee naor hier 
Heimwee naor hier 
Heimwee naor hier 
 
’n Wittebillenpapa, 
draagt z’n zoontje op z’n schouders en hij loopt langs ’t strand 
die wittebillenpapa, 
bouwt huizen as kastelen vur de jongen in ’t zand 
en ik weet 
da dit straks vurbij is 
da dit nie kan blijven  
en da’k ’t nou al mis 
 
Heimwee naor hier 
Heimwee naor hier 
Heimwee naor hier 
 
De zon zakt achter de heuvels 
gij maakt de ravioli en ik haal de wijn 
de zon zakt achter de heuvels 
wij kijken naor mekaren en ik denk 
laot dit mer zo zijn 
laot dit mer zo blijven 
kan dit nie zo blijven 
umda’k ’t nou al mis 
 
Heimwee naor hier 
Heimwee naor hier 
Heimwee naor hier 


