Hier heur ik thuis
(t +m; Gerard van Maasakkers)

Hier ken ik de weg, hier leerde ik lopen
Vallen en opstaon en wijdter gaon

Hier kan ik verdwalen mee ogen wijd open
En toch weer op huis aan gaon

Hier leerde ik lopen

Lopen, da leerde hier vlug

Ik kreeg hier vur ‘t eerst flinke klappen

En ik sloeg vur ‘t eerst even flink terug

Hier werd ik zo ziek as ‘nen hond van ‘t zuipen
Hier werd ik verliefd en ik stootte mijne kop
Hier leerde ik um vur niemend te kruipen
En zo kwam ik er aalt bovenop

Refrein;

Hier heur ik thuis, hier heur ik thuis
En waor ik ook hene gao

Hier heur ik thuis

Hier ken ik de mensen, ik weet wa ze denken

Ze denken misschien, ook al zeggen ze ‘ja’

Slag um d’'n arm, altijd bedenken; we kannen nog zien waor ‘t hene gao.
Ge hebt goei mensen in soorten,

En kwaoi, en soms vallen ze mee

Mer ‘t zijn wel mijn mensen

Al vanaf m’n geboorte

Heur ik erbij as ‘t zand bij de hei

En misschien zijn we mauwers, misschien zijn we zeikerds
“‘t zal mijne tijd nog wel duren” en zo

we maggen wel gruts zijn op wa we bereiken

mer we lopen er nooit mee te koop

Refrein;

En waor ik ook kom en waor ik ook gao,
Wa ik van de wereld ook ken

De mensen van hier kom ik overal tegen

Zo vuul ik me thuis waor ik ben

Refrein (4x)



