
IK	HOU	JOU	(Gerard	van	Maasakkers)	
	
weette	nog,	die	zomernacht	
’t	regende	da’t	goot	
en	we	moesten	nog	naor	huis	op	de	fiets	
we	stopten	onze	kleren	in	‘n	plastic	tas	
en	we	reden	bloot	
dur	de	stad,	dur	de	nacht	op	de	fiets	
en	iedereen	die	ons	gezien	ha	
kletsnat,	mee	de	slappe	lach	
moet	gedacht	hebben;	die	twee	die	sporen	nie	
mer	da	maakte	ons	niks	uit	
wij	genoten	zo	die	nacht	
en	da	doe	ik	nog	altijd	als	ik	jou	zie	
	
hmmm,	ik	hou	jou,	ik	hou	jou	
	
ik	weet	’t	wel,	’t	kan	nie	alle	dagen	zomer	zijn	
en	de	regen	is	nie	altijd	zo	mild	
meestal	is	’t	mooi	mer	soms	is	er	venijn	
’t	loopt	nie	altijd	zoals	ge	’t	hebben	wilt	
mer	komt	er	weer	’n	malse	bui	
in	de	zomernacht	
maak	ik	jou	wakker	en	we	fietsen	aan	
we	rijen	dur	de	stad	en	we	rijen	dur	de	nacht	
en	we	zien	wel	waor	we	samen	hene	gaon	
	
hmmm,	ik	hou	jou,	ik	hou	jou	
	
en	als	er	ooit	iets	misgao	tussen	jou	en	mij	
dan	wil	ik	jou	nog	houwen	vur	d’rbij	
ooo,	ik	hou	jou,	ik	hou	jou	
ik	hou	jou,	ik	hou	jou	
hij	houdt	mij,	hij	houdt	mij	
	


