
IK LOOP (Gerard van Maasakkers) 
 
ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop 
’t is mee vallen en opstaon begonnen; ik loop 
honderd schoenen versleten en God mag ‘t weten 
hoeveul paar ik in m’n leven nog koop 
ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop 
 
de wereld schuift onder m’n voeten vurbij as ik loop 
en ik kan linksaf, rechtsaf, of blijf ik in de rij; ik loop 
in zeuven sloten tegelijk, zand of slijk 
ik hoef geen ticket of geen kaartje te kopen 
ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop 
 
ik kan naor veuren, kan blijven staon 
ik kan naor veuren, want terug, da zal nie gaon 
ik kan naor veuren, kan blijven staon 
ik ga naor veuren, en daor kunde van op aan 
 
wie kom ik onderwege tegen en mee wie gao ik mee as ik loop 
vur wie verander ik van koers, of gao ik retour, ik loop 
vur wie zal ik blijven staon, wie zingt er zo schoon 
da ik geen schoenen of cd’s meer koop 
ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop 
 
ik kan naor veuren…. 
 
en ik mag hopen 
as ik nie meer lopen kan 
da m’n schoenen zijn versleten 
en ik alles zal weten 
van de paden en de wegen en de stegen as ik loop 
van de lanen en de straatjes en de gaatjes as ik loop 
van wa ik nie ha moeten doen vur m’n goei fatsoen 
en van het rechte pad, naar ik hoop 
ik zet d’n ene voet vur d’n andere voet en ik loop 
 
ik kan naor veuren…. 
 
ene voet, andere voet 
ene voet, andere voet 
ene voet, andere voet 
ene voet	


