
IK	NEEM	JOU	MEE		
(“Dentro	la	tasca	di	un	qualunque	mattino”	Gianmaria	Testa.	Ned.	tekst	G.van	
Maasakkers)	
	
en	as	ik	‘s	morgens	in	m’n	kleren	schiet	
en	m’n	beurs	en	m’n	sleutels	vat	
ben	mer	nie	bang,	jou	vergeet	ik	nie	
ik	neem	jou	mee	in	mijnen	binnenzak	
	
ik	neem	jou	mee	as	ik	d’n	trap	afga	
as	ik	mijnen	eerste	koffie	drink	
ik	neem	jou	mee	as	ik	de	krant	opensla	
as	d’n	dag	begint	
	
ik	neem	jou	mee,	overal	waor	ik	heenga	
as	ik	alleen	ben,	gij	bent	erbij	
en	as	ik	midden	in	de	massa	sta	
neem	ik	jou	mee,	gij	bent	bij	mij	
	
en	dur	de	middag	en	d’n	avond	heen	
as	ik	eet	bij	‘t	journaal	
ik	neem	jou	mee,	as	de	nacht	begint	
as	ik	de	fles	leeg,	helemaal	
	
ik	neem	jou	mee	as	ik	d’n	trap	opgao	
as	ik	m’n	tanden	poets	
en	as	ik	uit	m’n	kleren	ga	
as	ik	‘t	licht	uitdoe	
	
ik	neem	jou	mee,		overal	waor	ik	heenga	
as	ik	alleen	ben,	gij	bent	erbij	
ik	neem	jou	mee	as	ik	slaopen	ga	
leg	ik	jou	onder	‘t	kussen	bij	mij	
	


