
KAN DE DEUR NIE DICHT(t+m; Gerard van Maasakkers) 
 
Kan de deur nie dicht 
en wa minder licht 
Kan de radio af, 
kan d’n hond vergeten te blaffen, 
zou da nie gaan. 
Kan de klok veuruit,  
of  terug, ’t maakt nie uit 
Kan ik hier nie vandaan,  
kan ik dezen dag overslaan,  
zou da nie gaan. 
 
En de mensen zeggen allicht;  
“ge komt hier op ‘nen dag overhene“ 
De mensen zeggen ’t zo licht, 
mer wa moet ik zonder jou beginnen.... 
Ik kan naar de kroeg, bier genoeg, 
mer ik ben liever alleen,  
al da volk, da gepraot um me hene, 
liever alleen, 
Dus kan de deur niet dicht  
en wa minder licht 
Kan de radio af, 
kan d’n hond vergeten te blaffen, 
zou da nie gaan. 
 
D’r kumt hendig ooit enen dag  
mee de zon in de gordijnen. 
Hendig ooit enen dag,  
da ik ’m weer vuul schijnen. 
Mer vandaag nog nie, vandaag nog nie 
vandaag is te veul nog van gisteren, 
nee, vandaag nog nie. 
Dus kan de deur nie dicht 
en wa minder licht. 
Kan de radio af,  
kan d’n hond vergeten te blaffen, 
zou da nie gaan. 
Kan de radio af,  
kan d’n hond vergeten te blaffen, 
zou da nie gaan. 
 


