
KLEINIGHEID	(Gerard	van	Maasakkers)	
	
d’r	is	nog	iets	wa	ik	zeggen	wou	
’n	kleinigheidje	mer	’t	was	zo	mooi		
en	speciaal	vur	jou	
ik	wou	’t	efkes	kwijt	
	
toen	ik	begon,	toen	wist	ik	’t	nog	
’t	lag	veur	op	m’n	tong,	waor	laot	ik	’t	nou	
	
d’r	was	toch	iets	wa	ik	zeggen	wou	
’n	kleinigheidje	mer	’t	was	zo	mooi	
wa	was	‘t	nou	
verrekt,	nou	ben	ik	‘t	kwijt	
	
	
	


