
KOFFIE	(t+m;	Gerard	van	Maasakkers)	
	
alle	spullen	zijn	verdeeld	
de	kopkes	en	de	glazen	
d’n	asbak	mee	de	kogelhuls	
de	klok	en	de	vaas	
de	kringloop	haalt	de	meubels	op	
‘t	beddegoed,	de	kast	
iemand	die	onze	verhalen	nie	kent		
gooit	de	lakens	in	de	was	
en	in	de	lege	keuken	
liggen	nog	lucifers	bij	‘t	gas	
	
‘zal	ik	koffie	vur	oe	zetten,		
of	hedde	genen	tijd	
komt	er	mer	in,	vat	‘ne	stoel	
ge	raakt	oewe	jas	wel	ergens	kwijt’	
	
‘t	is	zomaar	‘n	huis	mee	zomaar	‘nen	tuin	
in	zomaar	‘n	plaats	op	de	wereld	
die	op	de	site	van	de	makelaar	
te	koop	staat	sinds	‘n	jaar	
mer	hier	woonden	m’n	ouders,	
hier	waren	we	thuis	
wandelstok,	rollator	
en	de	ketel	op	‘t	fornuis	
en	as	ik	achterum	kwam;	
‘dag	jongen,	welkom	thuis	
	
zal	ik	koffie	vur	oe	zetten,		
of	hedde	genen	tijd	
komt	er	mer	in,	vat	‘ne	stoel	
ge	raakt	oewe	jas	wel	ergens	kwijt’	
	
alleen	de	traplift	zit	er	nog	
die	moeten	ze	nog	komen	halen	
ge	kunt	nog	zien	waor	da	de	klok	stond	
aan	‘t	granol	in	de	kamer	
met	vur	de	rest	is	alles	leeg	
‘t	klinkt	er	hol	en	kaal	
mer	de	stemmen	van	dit	huis	
onthou	ik	allemaal	
	
‘zal	ik	koffie	vur	oe	zetten,		
of	hedde	genen	tijd	
komt	er	mer	in,	vat	‘ne	stoel	
ge	raakt	oewe	jas	wel	ergens	kwijt’	
hoelang	blijven	die	stemmen	nog	bij	mij	
	


