
LIJFLIED	(Gerard	van	Maasakkers)				
	
Hier	staot-ie	dan,	‘nen	blote	man	mee	kleren	aan	
Ik	adem	in,	ik	adem	uit	
En	hier	onder	mijn	huid	klopt	m’n	hart	
En	da	geeft	‘t	tempo	aan	
Ik	ben	nog	spring-,	springlevend,	
Nou	ja;	‘n	bietje	minder	‘spring’	
Mer	genoeg	um	nog	te	zingen	
Van	m’n	lijf	en	van	m’n	leden	
Verleden	en	van	heden	
En	van	wa’t-er	in	de	toekomst	allemaol	komen	kan	
Vur	dezen	blote	man	mee	kleren	aan	
	
Nou	zie	ik	pas	hoe	bleu	ik	was	
In	die’n	houtjes-touwtjes-jas	
Ik	ben	hier	15	of	zoiets	en	ik	hurk	langs	mijne	fiets	
Nou	zie’k	‘t	pas;	toen	dacht	ik	da	ik	hipper	was	
Ik		moest	nog	zoveul	leren	
Zoveul	schrammen,	zoveul	schaven,	
Zoveul	butsen	vur	die’n	brave	jongen	
Kijk	‘s	wie	ge	bent;	nog	lange	gene	vent	
En	nog	lange	nie	‘t	lef	um	verbaasd	te	zijn	
Nou	zie	ik	pas	hoe	jong	ik	was	
	
Hier	staot-ie	dan,	hoe	‘t	worden	kan	
Daor	heb	ik	nog	geen	foto	van	
Ik	adem	in,	ik	adem	uit	
En	hier	onder	m’n	rimpelhuid	klopt	m’n	hart	
Mer	op	‘nene	dag	dan	is’t	gedaon	
Ik	wil	nog	zolang	leven	
Zolang	‘t	lijf	‘n	bietje	wil	
Zolang	ik	me	nog	nie	verveel	
In	m’n	bed	nog	wa	presteer	
Dan	doen	we’t	nog	‘ne	keer	
En	zolang	ik	mer	nieuwsgierig	ben	en	denken	kan	
Hoef	ik	m’n	beste	pak	nog	lang	nie	aan	
Ik	was	nog	nie	van	plan	
Um	dood	te	gaon	
	


