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d’r wordt nog altijd meer gefeest 
dan dat er wordt gerouwd 
d’r wordt nog altijd minder gescheie 
dan dat er wordt getrouwd 
't is nog  lang nie naor de knoppen 
doe mer voort 
 
d’r wordt nog altijd meer ontweken 
dan dat er wordt gebotst 
d’r wordt nog altijd meer gedronken 
dan dat er wordt gekotst 
't is nog lang nie na de knoppen  
doe mer voort 
 
dus al wa da g' aan 't doen waart 
gelijk wa da g’ aan 't doen waart 
doe mer voort  
 
de aarde warmt op mer de wereld verkilt 
naor  Eindhoven aan zee 
dat ha’n  we toch altijd al gewild 
d’r zijn meer bommen gemaakt 
dan dat er zijn ontploft 
d’r wordt nog altijd meer gelogen 
dan dat er wordt geloofd 
het is nog lang nie naor de knoppen 
doe mer voort 
 
want al wa da g' aan 't doen waart 
gelijk wa da g’ aan 't doen waart 
doe mer voort 
 
we kunnen beter maar genieten 
van d’n tijd da’t  nog duurt 
voorda w'ons leste kruit verschieten  
en 't onvermijdelijke is gebeurd 
‘t ruim is lek, de boot maakt water 
de kapitein verkoopt nog lucht 
hij zegt verdrinken is vur later 
hij  hee de hoofdrol in dees’ klucht 
al wa da g’ aan 't doen waart  
gelijk wa da g' aan 't doen waart  
doe mer voort  
 


