
OKTOBER 
 
Dagen van goud, ’t jaar is al oud, oktober 
bomen in brand, vuur op het land van zand 
en ik zie je gezicht, tegen het licht, oktober. 
Mensen op het plein 
kopen kastanjes en zware wijn,en de vogels in de lucht 
maken een laatste oefenvlucht. 
 
Er is mist op het gras, nu voel ik pas oktober 
vroeg is het laat, lampen op straat gaan aan 
en ik zie je gezicht, tegen het licht, oktober. 
Mensen halen alvast 
hun elektrische deken uit de kast, 
en de spreeuwen in de lucht 
botsen nooit, nooit op hun vlucht, 
in oktober. 
 
Vorst aan de grond, ginder blaft een hond, oktober 
en over het pad dwarrelt het blad omlaag 
en ik zie je gezicht, achter het licht, oktober. 
Mensen op dit uur 
wie haalt de kastanjes uit het vuur, 
en de vogels in de lucht 
komen pas in de lente terug, 
ik wil die vogels achterna 
over de wolken naar Afrika 
in oktober 
in oktober. 


