
TERRAS 
 
Zondagemiddag, 'n terrasje, 
nou, daar zit ik, m’n bier in 'n glaasje 
ik heb vannemiddag niks gepland 
kijke wa’t er gebeurt; ik ben content. 
De mussen vallen haost van 't dak, 
ik zit in de schaduw op m'n gemak 
ik heb mee niemand afgesproken 
maar ze kommen nog wel; 
‘ne zondag zo zalig zijn.... 
 
Zoveul te zien, zoveul te heuren, 
'n gezin fietst vurbij en de jongens mer zeuren, 
de vader z'n gezicht verraait veul plezier 
zo van;"Zaat ik mer thuis, in plaats van hier", 
mer hier kumt 'n stoot aangelopen, 
nou, ik heb m'n ogen wijd-open 
wa’t er allemaol nie umgao in die kop van mijn; 
wa kan ‘ne zondag toch zondig zijn.... 
 
Hee, d’r hedde  Paula’s , mee Anna’s  op de fiets 
en Ans en Fons; "Hoe ee 't mee oewe knie?" 
Roland en de Jus en de boys in de band, 
ik zal d’n  ober 's roepen nou da gullie er bent; 
"Een, twee, drie, vier, vijf zes zeven pils, 
ik gao 'n rondje geven; 'n ijsje vur 't mazzelmeisje 
en vur mijn nog ene Gueuze, 
'ne  zondag kan zo lekker zijn..... 


