
VERDWALEN	(t:	Gerard	van	Maasakkers,	m:	Hein	van	de	Geyn)	
	
m’n	lief	
blijf	asteblieft	
dicht	bij	mij	
ook	als	wij	
efkes	nie	weten	waorhene	
wa	we	gaon	beginnen	
lief,	asteblieft	
	
m’n	zoet	
ge	kent	me	zo	goed		
ben	maar	nie	bang	
ik	blijf	nie	zo	lang	
maar	as	ik	ooit	mocht	verdwalen	
komde	mij	dan	halen	
lief,	asteblieft	
	
want	alle	wegen	liggen	open	
’t	is	maar	net	hoe	ge	wilt	lopen	
en	of	ge	hard	wilt	gaon	of		langzaam	aan	
ook	als	ge	stil	blijft	staon	
d’n	tijd	die	blijft	mer	durgaon,	en	durgaon	
	
m’n	lief	
m’n	lief	
alles	kan	
als	we	dan,	zonder	plan	
samen	verdwalen	
niemand	hoeft	ons	te	halen	
lief,	m’n	lief	


