
water en lucht (gerard van maasakkers) 
 
november, wa’ne  wind, wa’n hondeweer 
november, dur de laogen van m’n kleren 
‘k heb genen hekel aan de winter 
genen hekel aan de kou 
maar ‘t ingepakt zijn hindert mij al gauw 
november, veul te grijs en veul te grauw 
 
niks aan m’n lijf, niks aan m’n lijf, niks aan m’n lijf  
as water en lucht 
 
straks kumt de lente, en ‘t meer wordt minder kou 
straks kumt de zomer; kleren uit en gauw 
ik kan nie wachten tot ik zwemmen kan 
nie wachten tot ik zweef 
mee m’n longen vol mee lucht en vol mee leven 
straks kumt ‘t goed, as de winter is verdreven 
 
niks aan m’n lijf, niks aan m’n lijf, niks aan m’n lijf  
as water en lucht 
 
ik zwem ‘t meer op en neer   
ik zwem mee lange slagen 
en ‘t water zal me dragen  
van m’n borst op mijne rug 
en ik kijk naar de lucht 
en ik kijk naar de wolken en ik zucht 
gene yoga vur mijn; ik ben waor ik wil zen 
 
mee niks aan m’n lijf, niks aan m’n lijf, niks aan m’n lijf  
as water en lucht 
 
 


