
ZO	ZIT	ZJERAAR	NIE	IN	MEKAAR	(Gerard	van	Maasakkers)	
	
ik	wou	wa	kwijt	as	’t	efkes	kan	
ik	wou	m’n	liedje	laten	heuren	
’t	hoeft	nie	op	Twitter	of	in	de	krant	
ik	wou	nie	moeilijk	doen	of	zeuren	
	
want	ik	weet	’t	nie	zo	zeker	
al	die	praters,	al	die	prekers	
al	’t	gelijk	op	‘nen	hoop	
en	ze	lopen	er	zo	mee	te	koop	
nee	ik	heb	’t	nie	zo	helder	
mer	één	ding	weet	ik	wel	
ik	doe	nie	mee,	ik	zeg	‘t	maar	
zo	zit	Zjeraar	nie	in	mekaar	
	
grote	mond	en	klein	verstand	
kort	geheugen,	lange	tenen	
’t	loopt	’n	bietje	uit	de	hand	
ik	vraag	me	af,	waor	moet	da	hene	
	
want	ik	weet	’t	nie	zo	zeker….	
	
geen	compassie	of	’n	uitgestoken	hand	
’t	is	wij	of	zij	of	anders;	aan	de	kant	
altijd	overal	’t	hoogste	woord	
maar	wie	luistert	wordt	maar	zelden	gehoord	
	
dus	zing	ik	m’n	liedje	maar	
um	wa	antwoorden	te	vinden	
wilt	ge’r	bij	zijn,	geen	bezwaar	
komt	er	mer	in	en	kom	mer	binnen	
	
want	ik	weet	’t	nie	zo	zeker….	
	
	


