
ZOMAAR ONVERWACHT  
(t; Gerard van Maasakkers/ m; Egbert Derix) 
 
zomaar onverwacht 
ik ben er amper op bedacht 
krimpt m’n hart ineen 
als ik denk hoe wij hier samen 
samen, niks aparts  
op ‘nen doordeweeksen dag 
zomaar zonder erg 
gewoon hier samen waren 
 
’t was nie eens mooi weer 
’t was nie eens zozeer 
da we passioneel verliefd 
of heftig in de bonen waren 
zomaar ’n moment 
wa ik nou pas herken 
waor ik nooit aan wennen zal; 
’t licht da in jouw ogen valt en 
 
zomaar onverwacht 
ik ben er amper op bedacht 
krimpt m’n hart ineen 
als ik denk hoe wij hier samen 
samen, niks aparts  
op ‘nen doordeweeksen dag 
zomaar zonder erg  
gewoon hier samen waren 
 
morgen komde gij 
praten over jou en mij 
‘k denk da we allebei wel weten 
da de wegen zich gaon scheiden 
ik ben nie kwaad geweest 
verbaasd, nog wel ’t meest 
ik dacht da wij ’n leven lang 
bij mekaar zou’n willen blijven 
 
samen naar Samos, of samen alleen 
weg op de motor, of nergens heen 
ik in de stoel en gij op de bank 
of in de Jordaan bij De Prins aan d’n drank 
ik kan goed alleen zijn maar nie te lang…. 
 
zomaar onverwacht 
ik ben er amper op bedacht 
krimpt m’n hart ineen 
als ik denk hoe wij hier samen 
 



zomaar ’n moment 
wa ik nou pas herken 
waor ik nooit aan wennen zal; 
da gij er nie meer bij zult zijn…. 
 
 
 
 


